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De Zwerfboekenkast in Gemeenschapshuis De Torrekoel

Zin in lezen? Maar geen boek meer op het nachtkastje liggen. Op zoek naar een
spannend, romantisch of avontuurlijk boek? Kom dan naar De Torrekoel en
neem een boek uit de Zwerfboekenkast mee naar huis of op vakantie.

Eindelijk tijd om eens lekker te gaan lezen.

Anderzijds komt het ook vaak voor dat je een leuk boek hebt gelezen, het
daarna weg legt en er eigenlijk niet meer naar omkijkt. Dat is jammer, mogelijk
zijn er ook andere mensen die het leuk vinden jouw boek te lezen.

Door jouw boek in de zwerfboekenkast in de Torrekoel te plaatsen biedt je
andere mensen de kans om ook te genieten van jouw boek. Je doet afstand van
je boek, maar geeft het zo wel een tweede, derde of misschien wel een vierde
leven.

De spelregels zijn eenvoudig:

- ledereen mag boeken in de zwerfboekenkast plaatsen;

- ledereen mag ook boeken uit de zwerfboekenkast meenemen;

- Wijvragen u alleen goede boeken in de kast te plaatsen. Boeken die vies of
kapot zijn worden als oud papier verwijderd;

- Als er teveel boeken worden aangeleverd maken de vrijwilligers van de
Bibliotheek een selectie. Zij onderhouden de Zwerfboekenkast en zorgen
ervoor dat de kast er overzichtelijk en aantrekkelijk uit ziet. De boeken die
teveel zijn worden bewaard om op een later tijdstip de collectie aan te
kunnen vullen. Zo is er steeds een wisselend aanbod.

Kom jij ook een boek lenen of brengen?
wij wensen je veel leesplezier,

de Torrekoel
september 2015



